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In het oude Israël mochten vrouwen 

een tijdje na hun zwangerschap 

niet deelnemen aan het openbare leven. 

Volgens de joodse wet (Leviticus 12) 

moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. 

 

Om zich te zuiveren, konden de jonge ouders 

een duif en een ram offeren. 

Voor armen volstonden twee duiven. 

 

Simeon wacht op Jezus op in de tempel. 

Hij neemt de baby in zijn armen en jubelt van vreugde: 

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 

zoals u hebt beloofd. 

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 

die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 

een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 

 

Wat is de betekenis van Lichtmis voor ons vandaag? 

De volkse en oude benaming van het feest 

verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. 

Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. 

Wat over Maria verteld wordt, 

staat altijd en overal in functie van Jezus. 

Zij verwijst steeds naar haar Zoon. 

 

Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. 

Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk. 

 

De kerk gedenkt 

na de openbaring van de Heer aan de drie koningen 

op deze dag dus een nieuwe openbaring. 

 

Ook wij worden uitgenodigd 

om Jezus te laten zien aan de buitenwereld. 

Dus van Hem te getuigen. 

 

 

http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=3056,3063
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/verhaal-van-3-koningen-1-ster-en-1-kind-speelt-zich-af-jou
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LIED BIJ AANVANG 
door Orpheon 

 

Wees hier aanwezig woord ons gegeven 

Dat ik U horen mag met hart en ziel 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Woord ons gegeven God in ons midden 

Toekomst van vrede wees hier aanwezig 

Uw wil geschiede uw koninkrijk kome 

Zie ons gedoog ons laat ons niet vallen 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Dat wij niet leven gevangen in leegte 

Dat wij niet vallen terug in het stof 

Zend uw geest dat wij worden herschapen 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Dat wij U horen dat wij U leven 

Mensen voor mensen alles voor allen 

Dat wij volbrengen uw woord onze vrede 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

 

DE KINDEREN VERZAMELEN ZICH  

ACHTER IN DE KERK 
 

 

KRUISTEKEN EN BEGROETING 

 
Pastoor: In de naam van de Vader,  

de Zoon en de heilige Geest. 

Allen:  Amen 

Pastoor: De genade van onze Heer Jezus Christus,  

de liefde van God,  

en de gemeenschap van de heilige Geest  

zij met U allen. 

Allen:  en met uw Geest 
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INLEIDING 
 

Pastoor: ..... 

 

Kind:  Een vlammetje is soms broos,   

soms ook gevaarlijk. 

  Als je het niet goed beschermt,  

dooft het lichtje. 

  Als je het onbewaakt achterlaat,  

  kan het brand maken en pijn doen. 

  

  Een lichtpuntje kun je ook delen. 

  Eén vlammetje is genoeg  

voor heel veel licht  

   

Kind:  Jezus kwam in de wereld  

om licht voor alle mensen te zijn. 

  Ook wij mogen licht zijn in de wereld. 

  Volgen wij zijn voorbeeld?  

  Zijn wij een lichtpuntje   

voor mensen rondom ons?  

  Kan Jezus, kind van God voor alle mensen,  

  ons daarbij inspireren? 

 

Lid eerste communiewerkgroep: 

  God, die Vader en Moeder  

wil zijn voor alle ouders, 

  Breng uw Licht  

bij elke levensvraag die geen antwoord krijgt, 

  bij elke vrees voor morgen en later, 

  bij elke dreiging  

die de liefde tussen mensen doet wankelen. 

 

 

ZEGENING VAN DE KAARSEN 
 

Pastoor: God, die Licht wil zijn  

voor kleine en grote mensen,  

  mag ons voorbeeld zijn een leven lang.  
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  Hij zal zegenen (+)  

al deze brandende kaarsen,  

  tekenen van het licht dat brandt in ons hart.  

  Hij geeft ons de kracht 

 om voor alle mensen zo lief als God te zijn,  

  niet alleen vandaag, maar morgen en altijd.  

  Amen. 

 

Vervolgens worden de kaarsen met wijwater besprenkeld. 

 

 

PROCESSIE 
 

In processie betreden we de kerk. 

 

De kaarsen worden voor   

 op of nabij  

op het celebratiealtaar geplaatst 

 

daarna gaan de kinderen naar een zitplek in de kerk. 

 
 

INTREDEGEZANG - SAMENZANG 

 
Midden in de winternacht ging de hemel open. 

Die ons heil ter wereld bracht antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 

Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, 

laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citer slaan, blaast uw fluiten aan, laat de bel,  

laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet? 
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Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan laat de bel, 

laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

 

 

OM VERGEVING 
 

Pastor:   Broeders en zusters,  

erkennen wij onze zonden, 

om de heilige geheimen   

waardig te kunnen vieren. 

(korte stilte) 

 

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God 

en voor u allen, 

dat ik gezondigd heb in woord en gedachte,  

in doen en laten, 

door mijn schuld, door mijn schuld,  

door mijn grote schuld. 

Daarom smeek ik de heilige Maria,  

altijd maagd,  

alle engelen en heiligen, 

en u, broeders en zusters, 

voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

 

Pastor:  Dat onze goede God zich over ons ontfermt,  

  onze zonden vergeeft,  

  en ons begeleidt  

op de weg naar eeuwig leven.  

Allen:  Amen. 

 

KYRIE  
Orpheonkoor - kloostermis 

 

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 

Christe, eléison. Christe, eléison. 

Kýrie, eléison. Kýrie, eléison. 

 
Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons 

Heer, ontferm U over ons 
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LOFZANG - SAMENZANG 
 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 

Eer zij God, die onze Vader en die onze Koning is. 

Eer zij God , die op de aarde naar ons toegekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 

Lam van God, gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 

Geef in onze levensdagen peis en vreê, Kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 

 

 

 

HET FEEST VAN VANDAAG 
door een kind 

 

Vandaag vieren wij één van de oudste christelijke feesten: 

Maria Lichtmis, of ook: de Opdracht van Jezus in de tempel. 

Op het einde van de vierde eeuw  

-dus al heel erg lang geleden- 

vierden de mensen dat Maria en Jozef  

40 dagen na de geboorte van Jezus  

naar de tempel trokken om hun kindje op te dragen aan God. 

 

Opdragen wil zeggen:  

van harte weggeven, toevertrouwen, toewijden... 

 

Zo tonen zijn ouders dat Jezus helemaal aan God toebehoort. 

Jezus is het licht van God dat voor alle mensen straalt. 

Stralen wij ook voor elkaar. 

 

Willen ook wij licht zijn voor elkaar? 

 

Daar willen we nu voor bidden... 
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GEBED 
door een jongere 

 

Dat er licht mag zijn: licht in onze ogen 

dat we elkaar zullen zien, zo goed als nieuw. 

 

Dat er licht mag zijn in onze harten: 

dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen. 

 

Dat er licht mag zijn in onze gedachten: 

dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten. 

 

Dat er licht mag zijn in onze huizen: 

dat er vriendschap en gastvrijheid zou heersen. 

 

Dat er licht mag zijn op deze plaats 

om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen. 

 

Licht. 

Van zichzelf zei Jezus: 

" Ik ben het licht van de wereld" 

vandaag en alle andere dagen tot in eeuwigheid. 

 

Dat er licht mag zijn 

Licht, zoals door Jezus bedoeld. 

 

 

LEZING 
 

Van de profeet Maleachi  

 

Let op, ik zal mijn bode zenden; 

hij zal de weg voor mij effenen. 

Opeens zal hij naar zijn tempel komen, 

de Heer naar wie jullie uitzien, 

de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. 

Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 

 

Het woord van de Heer  -  Wij danken God 
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ANTWOORDPSALM 96 
 

Zingt een nieuw lied alle landen, 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam 

 

Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam 

Treedt in zijn tempel met uw offeranden 

Kondigt zijn roem bij de heidenen aan. 

Zingt een nieuw lied alle landen, 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam 

 

Roept tot de volkeren: God is de koning 

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht 

Hij is rechtvaardig, bij hem is het oordeel 

Alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 

Zingt een nieuw lied alle landen, 

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. 

 

 

ALLELUIA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

 

HET HEILIG EVANGELIE 
 

Uit het heilig evangelie vrij vertaald naar Lucas 

 

Lezer:  In het grote wetboek van de Joden  

stond geschreven  

  dat alle papa’s en mama’s hun kindje,  

  als het veertig dagen oud was,  

  naar de tempel moesten brengen  

  om het aan God te tonen en te vragen  

  dat God er goed voor zou zorgen.  

 

Pastoor: En ook Jozef en Maria gingen,  

  toen Jezus veertig dagen oud was op weg.  
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  Ze moesten er een lange tocht voor maken,  

  maar gelukkig  

kon Maria met Jezus op het ezeltje zitten  

  dat ze nog uit Nazareth hadden meegebracht.  

  Ze gingen helemaal  

naar de tempel in Jeruzalem.  

  Door de smalle straatjes  

vonden ze hun weg naar de tempel.  

 

Lezer:  Zoals altijd  

heerste er een grote drukte op het voorplein.  

  Tempelbezoekers liepen heen en weer,  

  er waren kooplieden en ook bedelaars. 

  Er was ook een vrouw Hanna genaamd  

  die elke dag naar de tempel ging.  

  Ze was al heel oud  

en moest op een wandelstok leunen.  

  Aan iedereen die het horen wilde, vertelde ze  

  dat haar vriend Simeon  

een wonderbare droom had gehad:  

  hij zou niet sterven  

voor hij met zijn eigen ogen  

  Jezus de Messias had gezien.  

 

  Misschien was het daarom wel  

  dat Simeon uitkeek naar alle kinderen  

die werden binnengebracht. 

  Ook op de dag 

 dat Maria en Jozef aan kwamen lopen. 

 

Pastoor: Zo kreeg Simeon, Maria en Jozef in het oog  

  en kwam hij traag naar hen toe en vroeg hen:  

  “Mevrouw, mag ik uw kindje even zien?  

  Mag ik het even vasthouden?”  

  Maria gaf het kindje Jezus aan de oude Simeon  

  en stralend van geluk  

hief hij het hoog boven zijn hoofd  

  en legde toen zijn hand  

op het hoofdje van Jezus.  
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  Daarna zei Simeon:  

  “Nu mag ik in vrede doodgaan.  

  Ik heb het grote licht gezien,  

het licht voor alle mensen.  

 

  Ik heb het grote licht gezien,  

  de zon voor heel de wereld.  

  Want jullie kind  

zal immers het grote licht zijn  

voor heel de wereld”. 

 

Lezer:  Toen gaf Simeon het kind terug aan Maria  

  en hij strompelde naar huis terug,  

  alsmaar in zichzelf pratend:  

  “Ik heb het grote licht gezien,  

ik heb het grote licht gezien”.  

 

Pastoor: Daarna gingen Jozef en Maria  

de tempel binnen 

  en vroegen aan de priester 

om hun kindje te zegenen.  

  Net als de oude Simeon legde de priester  

  zijn beide handen op het hoofdje van Jezus  

  en bad tot God om Jezus te beschermen. 

 

 

HOMILIE 

 

 

GELOOFSBELIJDENIS UITSPREKEN 
 

Ik geloof in God 

de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. 

Die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven. 
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Die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. Amen. 
 

 

VOORBEDE 
Acclamatie: 

Zijn naam gaat rond over heel de aarde, 

een woord vol vrede, van mens tot mens. 

 

 

INZAMELING VAN DE GELDELIJKE GAVEN 
 

 
De eerste collecte  is voor  

de pastorale activiteiten van de geloofsgemeenschap 

 
De tweede collecte  

is voor huidig en toekomstig onderhoud kerk. 
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OFFERANDELIED 
door Orpheon 

 

Uit uw hemel zonder grenzen 

Komt Gij tastend aan het licht. 

Met een naam en een gezicht. 

Even weerloos als wij mensen. 2x 

 

Als een kind zijt Gij gekomen 

Als een schaduw die verblindt 

Onnaspeurbaar als de wind 

Die voorbij gaat in de bomen. 2x 

 

Als een vuur zijt Gij verschenen 

Als een ster gaat Gij ons voor 

In den vreemde wijst Uw spoor 

In de dood zijt Gij verdwenen. 2x 

 

Als een bron zijt Gij begraven 

Als een mens in de woestijn 

Zal er ooit ’n ander zijn 

Ooit nog vrede hier op aarde? 2x 

 

Als een woord zijt Gij gegeven 

Als een nacht van hoop en vrees 

Als een pijn die ons geneest 

Als een nieuw begin van leven. 2x 

 

 

AANDRAGEN VAN DE GAVEN 
 

Pastoor: Bidt dan dat ons offer aanvaard kan worden  

door God de almachtige Vader.  

Allen:  Moge de Heer het offer  

uit uw handen aannemen,  

tot lof en eer van zijn Naam,  

tot welzijn van ons  

en van heel zijn heilige Kerk. 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 

 

DE PREFATIE (gezongen) 
 

(allen gaan staan) 

 

Priester: De Heer zal bij u zijn. 

Allen:  De heer zal u bewaren 

Priester:  Verheft uw hart 

Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Priester: Heilige Vader,  

  machtige eeuwige God,  

  om recht te doen aan uw heerlijkheid,  

  om heil en genezing te vinden,  

  zullen wij U danken, altijd en overal. 

 

  Want uw Zoon, die eeuwig met U leeft  

  is heden opgedragen in de tempel  

  en door de Geest geopenbaard  

  als een glorie voor uw volk Israel  

  en als een stralend licht voor alle volken. 

 

  Daarom gaan ook wij  

  vol vreugde uw heil tegemoet  

  en zingen U met engelen en heiligen  

  die loflied toe zonder einde. 

 

 

SANCTUS  
Orpheonkoor - kloostermis 

 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra, glória tua. 

Hosánna in excélsis. 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 
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Hosánna in excélsis. 
Heilig, Heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge 

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. 

Hosanna in den hoge 

 

 

EUCHARISTISCH HOOGGEBED 

 

 

ACCLAMATIE NA CONSECRATIE 
 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

 

AFSLUITING EUCHARISTISCH GEBED 
 

Celebrant: Door Hem en met Hem en in Hem 

Allen:  Amen. 

Celebrant: zal uw Naam geprezen zijn,  

  Heer, onze God, almachtige Vader 

Allen:  Amen 

Celebrant: In de eenheid van de heilige Geest, 

  hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Allen:  Amen. 

 

 

BIDDEN “ONZE VADER” 
 

 

VREDESGEBED EN WENS 
(door een kind) 

 

De wereld is hier,  

de wereld is buiten. 

De wereld is overal waar mensen zijn.  
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En overal mogen wij het licht van Jezus mee naar toe nemen.  

Het licht van Jezus brengen we daar,  

waar we vrede brengen en mensen vrede wensen.  

 

Waar mensen niet in vrede leven, 

niet bereid zijn samen te leven met elkaar, 

niet bereid zijn elkaars hand te schudden, 

kunnen ze ook niet een echte goede volgeling zijn van Jezus, 

want ze leven niet in het licht. 

 

Wij willen wel mensen van het licht zijn: 

dus, wenst elkaar dan de vrede.... 

 

AGNUS DEI 

Orpheonkoor - kloostermis 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: Dona nobis pacem. 

 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Geef ons de vrede. 

 

 

UITREIKING VAN DE COMMUNIE 

 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

 

 

KOORZANG 
 

Ochtend, koud en mistig licht, 

gaande de dag: onzeker, ongericht. 

Avond en weemoed, gloed van de nacht 

oplaaiend uitgedoofd, op jou gewacht? 
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Vuur van de Enige, steek ons aan, 

dat wij in jouw licht op mogen staan. 

 

Klemmende stilte: geen vogel, geen lied, 

geen hemel die nog uitzicht biedt. 

Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is, 

weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis? 

 

Woord van de Enige, spreek ons aan, 

dat wij in jouw licht op mogen staan. 

 

Is er een woord dat leven doet, 

helder als water, vrede te goed, 

adem en hartslag, een nieuw gezicht? 

Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht. 

 

Enige vrede, zie ons aan 

dat wij in jouw licht op mogen staan. 

 

 

SLOTGEBED 

 
 Kind:  Goede God en Vader, 

   we hebben gehoord  

   wat we moeten zijn. 

   Kinderen van het licht. 

   We bidden dat we allemaal  

   als een zonnetje zijn,  

   als mensen die licht verspreiden. 

   dat we lichtende voorbeelden zijn 

   en licht voor mensen om ons heen. 

   Dat heeft U ons vandaag geleerd,  

   mochten we het nog niet weten. 

   Dus moeten we proberen  

   om er samen met elkaar  

   ook iets heel goeds van te maken.  

   Wijs ons de juiste weg, goede God.  

   Amen. 
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LIED DOOR  

AANSTAANDE  

COMMUNICANTEN 
 

God kent jou, vanaf het begin, 

helemaal van buiten en van binnen-in. 

Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

Weet je wat zo mooi is. 

Bij Jezus voel je je vrij. 

Om helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou, 

ja, Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij. 

 

God kent jou, vanaf het begin, 

helemaal van buiten en van binnen-in. 

Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 

 

God kent jou, vanaf het begin, 

helemaal van buiten en van binnen-in. 

Hij kent al je vreugde en verdriet 

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

 

ZEGEN EN WEGZENDING 
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SLOTLIED 
 

God groet u, zuiv're bloeme,  

Maria, Maged fijn  

Gedoog dat ik u roeme,  

lof moet u altijd zijn!  

Als gij niet waart geboren,  

o reine Maged vrij.  

Wij waren al verloren,  

aan u beveel ik mij! 

 

Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat.  

Zoals een klaar fonteine, 

 die nimmer stille staat.  

Zo geeft gij ons genade  

en staat uw dienaars bij.  

Och, sta mij toch te stade, 

 aan u beveel ik mij! 

 

O roosken zonder doren, O violette zoet. 

O bloemken, blauw in ’t koren,  

weest, mij, uw kinde, goed!  

Vol liefde en gestadig,  

ootmoedig zo zijt gij  

Och, weest mij toch genadig,  

aan u beveel ik mij! 

 

 

UITLEG BLASIUSZEGEN 
 

 

UITREIKING BLASIUSZEGEN 

 


