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Vierenzestigste Pastorale Brief  maart 2023 
 
voor parochianen en belangstellenden van de 
H. Jacobus de Meerdereparochie N.W. Friesland 

 
 

De volgende Pastorale brief kunt u half mei verwachten. 
 

Een nieuw perspectief 
 

In het land der blinden is éénoog koning. 
We zijn soms ziende blind, 

vastgepind door ons eigen verleden 
of door anderen ons aangepraat. 

We plaatsen elkaar in hokjes 
en bouwen levenshoge muren op. 
Eenmaal een dief, altijd een dief. 

Onze oogkleppen verhinderen ons 
om met aandacht naar anderen te kijken. 

We leven met verwijten, 
rancuneus, met een dodende blik bijna. 

Of we voelen ons leven ingeklemd door anderen, 
verstikkend, zonder toekomst. 

 
De man van Nazareth geeft nieuw perspectief. 

Hij plaatst mensen in een nieuw daglicht. 
Hij geeft ruimte, leven, toekomst. 

Waar mensen dreigen te worden vermorzeld 
door onbegrip en door onwil, 

daar biedt Hij leven aan. 
Hij stijgt uit boven de grenzen 

van wetten en verdachtmakingen. 
Hij geeft mensen nieuw zicht op leven, 

Hij geeft doorzicht en geloof in toekomst. 
Licht is Hij voor mensen, 

die tastend als blinden door het leven gaan. 
Hij bevrijdt hen tot leven voor mens en wereld. 

 
(Wim Holterman osfs) 

 

* Inleiding…  
 

door pastoor Marco Conijn  
 
Op 18 december kwam ik ongelukkig ten val en viel uit. Ineens werd op nogal wat mensen een 
beroep gedaan om regelwerk, activiteiten en vieringen doorgang te laten vinden. Dat is goed 
gelukt en daar ben ik een ieder heel dankbaar voor. Danken wil ik ook collega Dorenda Gies, die 
onverwachts heel wat extra werkzaamheden op haar bordje kreeg. Het is haar goed af gegaan.  
 
Voor mij was het een grote vreugde, om afgelopen weekend na precies drie maanden,  
weer voor te mogen gaan in onze kerken en samen met veel gelovigen weer Gods aanwezigheid 
in de Eucharistie te vieren. Ik had het enorm gemist en het leek de laatste weken wel, of ik 
opnieuw mijn eerste Mis mocht gaan vieren, zoals dat ooit het geval was daags na mijn 
priesterwijding. De weg naar herstel duurt helaas (veel) langer dan me lief is. Het eerste half jaar 
(of zelfs langer) is er een revalidatietraject voorzien. Met rechts kan ik wel wat, maar nog niet wat 
gewenst is. Hoewel niet linkshandig, wordt ik wel steeds handiger om met links de dingen te doen. 
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Ik ben dankbaar om wat allemaal weer kan en wens mezelf toe dat het herstel voorspoedig zal 
verlopen.  
 
Ondertussen staat de wereld staat nog steeds in brand. Al weer ruim een jaar geleden viel 
Rusland Oekraïne binnen. Nog altijd is de situatie mensonterend en dreigend. Enkele dagen voor 
de Chinese president Xi een staatsbezoek bracht aan Poetin, werd er een arrestatiebevel tegen 
Poetin uitgevaardigd voor gepleegde oorlogsmisdaden. Volgens het internationaal strafhof is hij 
verantwoordelijk voor het deporteren van duizenden kinderen uit Oekraïne. Toch zal het voor 
Poetin geen gevolgen hebben. Rusland erkent het strafhof niet. Daar komt bij dat Rusland en 
China steeds nauwer samenwerken. Het baart me grote zorgen.  
 
Niet alleen in Oekraïne wordt veel geleden. Ook de aardbeving in Syrië en Turkije heeft heel veel 
slachtoffers gemaakt. Zeer schokkende en verdrietige beelden kwamen tot ons. Zoveel kinderen 
die onschuldig lijden. Het doet wat met me, al dat leed….. 
 
Vorige week haalde de Boer Burger Beweging, tot verrassing van velen, een zeer grote 
overwinning bij de provinciale statenverkiezing in onze provincie. Heel veel mensen kunnen zich 
schijnbaar goed vereenzelvigen met Caroline van der Plas. Ze spreekt zonder veel dedain, spreekt 
duidelijke taal en komt authentiek over. En daar hebben mensen gebrek aan in deze tijd. 
Opvallend is dat in veel gebieden  in den lande waar in het verleden de SGP en de Christen-Unie 
op veel aanhang kon rekening, men vaak op de BBB is overgestapt. Waar de BBB voor staat, 
behalve stikstof, is voor veel mensen nog wel even afwachten en onduidelijk. Zo ook of ze hun 
plannen en bij velen hooggespannen verwachtingen kunnen waarmaken. En met welke partijen zal 
er straks een coalitie worden gevormd? We wachten het vooralsnog af. We hopen dat onze mooie 
provincie bestuurbaar blijft en dat er goede bestuurders worden gevonden. 
 
Of het land bestuurbaar blijft is nog even afwachten. Het vertrouwen in de landelijke politici is al 
tijden erg laag. Ministers worden als onbekwaam gezien, bleek uit onderzoek. Feit is dat het 
kabinet gehavend uit de verkiezingen is gekomen en de kabinetsleden op eieren lopen. Zal men 
nog inspirerend en enthousiast toe komen aan besturen of zal het touwtrekken worden aan het 
binnenhof en volgen spoedig verkiezingen.  
 

Ondertussen nadert Pasen. Maar voor het Pasen is, zullen we de 
Goede Week moeten doorlopen. Jezus heeft als onschuldige de 
doodstraf door het kruis ondergaan. Op de vooravond, op Witte 
Donderdag, gaf Hij zelf aan, waarom Hij die wrede dood zou 
sterven. Dat was om ons een bewijs te geven van zijn liefde voor de 
mens tot het uiterste toe. Wij mensen voelen ons soms ook 
hulpeloos en uitgeleverd. En dan? Jezus heeft laten zien dat zijn 
dood niet eindigde in een leeg iets. Zo ook is de (aardse) dood is 
nooit het eindpunt. Aan die belofte mogen we ons optrekken. 
Sterker, een mens mag hiervan dromen. Er is dus hoop. Hoop in 
ieders persoonlijk mensenleven en hoop in de geschiedenis van 
mensen wereldwijd. Ook voor mensen die daar niet (meer) in  

geloven. Ondanks het lijden wat mensen overkomt en ondanks het lijden wat mensen elkaar 
aandoen is er uitzicht op Licht.  Bidden we dat Gods Licht de wereld mag binnenstromen. Bidden 
we dat ook wij ervaren dat de dood uiteindelijk geen macht heeft over ons mensen. 
 
In deze weken, waar de lente zich weer aandient, voelen en zien we het nieuwe leven weer 
langzaam tevoorschijn komen. In de vroege morgen zingen de vogels hun hoogste lied. Wat is 
zo’n fluitconcert en prachtige begin van de dag. De natuur komt tot leven. En zo mogen ook wij in 
de Goede Week en daarna het leven met Pasen vieren.  Dat we daarbij onze angsten durven laten 
varen.  
 
Van harte wens ik alle mensen, mede namens parochiebestuur, locatieraden en collega Dorenda 
Gies, van harte een goede voorbereiding op een Zalig Pasen toe. 
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* Vanuit het pastoresteam…    
 

Vieren in de goede week 
 
De Goede Week begint op Palmpasen. Die dag staat in het teken van Jezus intocht in Jeruzalem. 
Daarna volgen later in de week de drie heilige dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. 
Iedereen van harte genodigd om deze dagen mee te vieren en te beleven.  

 
* Witte Donderdag vanwege de passion al om 17.00 uur in Harlingen 
Op Witte Donderdag wordt de instelling van de Eucharistie herdacht, maar ook de voetwassing als 
symboolhandeling van Jezus dienende liefde. Vanwege de Passion is de viering vervroegd naar 
17.00 uur. Medewerking zal er worden gegeven door het Rypster kerkkoor en het kerkkoor Jubilate 
uit Sint Anna. Hoofdcelebrant is dit jaar onze bisschop mgr. van de Hout. Er wordt gecollecteerd 
voor het vastenproject Kids Care and Support Trust.  
Harlingen is in de vooravond “gewoon” per auto te bereiken, al zal het vanwege 
de passion mogelijk wel drukker zijn dan normaal. Wanneer de viering 
geëindigd is, kunt u een zelf meegebracht broodje nuttigen in het 
parochiecentrum. Daar zal koffie, thee en melk worden geschonken. Men kan 
er ook voor kiezen om naar de sing-in te gaan in de grote kerk (aanvang 18.30 
uur). Later op de avond kan men zich als deelnemer melden op de locatie bij 
de Willemshaven.  
 
* Goede vrijdag vieren 
Op Goede Vrijdag zijn er in alle kerken vieringen (zie het liturgisch rooster) . Na zijn 
gevangenneming en veroordeling wordt Hij deze dag aan het kruis gedood. De woorden ´Het is 
volbracht´ klinken. Jezus heeft volbracht waartoe Hij zich geroepen wist. In de middag wordt de 
kruisweg gebeden in Franeker. In de avond zijn er viering rond het kruis in Harlingen en Sint Anna. 
Op Goede Vrijdag zal er in de kerk van Dronryp om 19.15 uur een kruisvereringsviering zijn, die 
ook geschikt is voor kinderen en jongeren. In geen van de kerken is er een collecte, maar 
mensen worden in de gelegenheid gesteld om het kruis te vereren met van huis 
meegebrachte bloemen. Deze bloemen zijn een daad van liefde voor Ons Lieve Heer. Met de 

bloemen zal de kerk worden versierd met Pasen.  
 
* Stille Zaterdag 
Jezus rust in het graf. In de avond komen we samen in Harlingen (19.00 uur) en Franeker (21.30 
uur) voor de Paaswake. We maken de overgang van donker naar licht, van dood naar leven. De 
paaswake is een prachtig sluitstuk van de Goede week en zit vol prachtige symbolen en 
oerelementen, zoals water, licht en vuur. Het is, veel meer dan de kerstnacht, de meest 
indrukwekkende viering van het hele kerkelijke jaar. Een nieuwe Paaskaars wordt ontstoken. 
 
* Op tweede paasdag gezinsviering met eieren zoeken in Dronryp 
Traditiegetrouw zorgt de werkgroep gezinsviering voor een familieviering op tweede paasdag. Die 
zal zijn in de kerk van Dronrijp. Kinderen hebben hier hun inbreng. Na de viering gaan we met de 
kinderen in de basisschoolleeftijd eieren zoeken. Daarbij zijn een aantal leuke prijsjes te winnen. 
Voor de parochianen zal er koffie worden geschonken in het parochiehuis. De viering in de kerk 
begint om 10.30 uur. 

 

Vieringen rooster in de Goede Week 
 
Zaterdag 1 april (vooravond palmzondag) 

Dronryp        19.15 uur pastoor Conijn Eucharistieviering i.s.m. Radbodusschool 
 
Zondag 2 april (palmzondag) 
Sint Anna 09.15 uur pastoor Conijn Eucharistieviering  Jubilate 
Franeker 09.30 uur pastor Gies  Communieviering  Franciscuskoor 
Terschelling  10.30 uur  pater v. Bronkhorst Eucharistieviering   samenzang 
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Harlingen 11.00 uur pastor Gies  Communieviering  Kerkkoor 
Dinsdag 4 april 

Terschelling 19.30 uur pater v. Bronkhorst Oecumenische Gebedsviering 
 
Woensdag 5 april (In Bloemketerp) 

Franeker 14.30 uur pastor Gies  Ontmoetingsviering ouderen Pasen 
 
Donderdag 6 april (Witte Donderdag) 

Harlingen 17.00 uur Bisschop v.d. Hout, pastoor Conijn, pastor Gies 
    Hoogmis, voor de gehele parochie 
    Rypster kerkkoor met aanvulling koorleden andere locaties 
 
Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) 
Franeker 15.00 uur pastor Gies  Bidden Kruisweg  
Harlingen 19.00 uur pastor Gies  Viering rond het Kruis Combo 
Sint Anna 19.00 uur Fam. Wewerinke  Viering rond het Kruis  samenzang 
Dronryp 19.15 uur pastoor Conijn Kruisverering   Samenzang  
 
Zaterdag 8 april (Stille zaterdag) 

Harlingen 19.00 uur pastoor Conijn, pastor Gies Paaswake Kerkkoor 
Terschelling  20.00 uur van Bronkhorst   Paaswake 
Franeker 21.30 uur pastoor Conijn, pastor Gies Paaswake Gelegenheidskoor 
 
Zondag 9 april (Hoogfeest Pasen) 

Sint Anna 09.00 uur !    pastoor Conijn Hoogmis  Jubilate 
Franeker 09.30 uur pastor Gies  Communieviering Franciscuskoor 
Harlingen 11.00 uur pastor Gies  Communieviering Orpheon  
Dronryp 11.00 uur pastoor Conijn Hoogmis  Kerkkoor 
 
Maandag 10 april (Paasmaandag) 
Dronryp 10.30 uur pastoor Conijn Eucharistieviering Familieviering 
 
 

De Passion in Harlingen 
 

Dit jaar wordt de dertiende editie van dit bijzondere muzikale paasevenement 
gehouden in Harlingen! Op donderdag 6 april om 20.30 uur start de processie door 
de stad, op weg naar het grote Podium bij de Willemhaven. Wat een grote verassing, 
eer voor de stad Harlingen en uitdaging voor de plaatselijke kerken en 
geloofsgemeenschappen. Vele mensen, rond één kruis. Het kruis van Jezus. Dat 
licht geeft in de duisternis. Dat mag ons inspireren, in een veelkleurigheid aan 
geloofsgemeenschappen. 

Alle kerkgebouwen (in de binnenstad) zijn open van 3 uur ’s middags tot 23.00 uur ’s avonds.  
Om 17.00 wordt de H. Mis gevierd in de Michaelkerk 
In de Grote Kerk komt een Sing-In voor iedereen, met blaasmuziek en orgel om 18.30 uur 
 
Werkgemeenschap van kerken, Harlingen 

 
 

Uitvaartwacht  
 
Zodra het mogelijk is, zal pastoor Marco Conijn weer uitvaarten gaan verzorgen. Nu hij 
nog niet volledig kan werken is de eerst aanspreekbare voor uitvaarten pastor Dorenda 
Gies. Als zij verhinderd of afwezig is, wordt u doorverwezen naar het pastoresteam van 
Bolsward. Geeft u in dit geval duidelijk aan dat u vanuit de Jacobusparochie belt. 
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Streamen vanuit de geloofsgemeenschappen. 
 
In de komende periode worden onderstaande vieringen gestreamd: 

 
Zaterdag 01 april (palmzondag) om 19.15 uur vanuit Dronryp (streamer Iris) 
Witte Donderdag 6 april om 17.00 uur vanuit Harlingen (streamer Clemens) 
Goede Vrijdag 7 april om 19.15 uur vanuit Dronryp (streamer Jelmer) 

Paaswake 8 april om 21.30 uur vanuit Franeker (streamer Clemens) 
Zaterdag 15 april om 19.15 uur vanuit Dronryp (streamer Jeroen) 
Zaterdag 22 april om 19.15 uur vanuit Dronryp (streamer Elsa) 
Zaterdag 29 april om 19.15 uur vanuit Dronryp (streamer Iris) 
Zaterdag 6 mei om 19.15 uur vanuit Dronryp (streamer Jelmer) 
 

De vieringen zijn ook later terug te zien op de website.  
 

Website: www.heiligejacobusparochie.nl 
Facebook: @HJacobusdeMeerdereparochie 

 
 

* Gelovige Inspiratie… 

 

Door pastor Dorenda Gies    
 
(Vierde zondag van de Veertigdagentijd jaar A)) 
 
Eerste lezing  Sam. 16, 1b.6-7.10-13a 

 
In die dagen zei de Heer tot Samuël: “Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, 
want één van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd.” Toen Samuël daar aankwam, viel 
zijn blik op Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde! Maar de 
Heer zei tot Samuël: “Ga niet af op zijn voorkomen of rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God 
ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.” Zo 
stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: “Geen van hen heeft 
de Heer uitverkoren.” Daarop vroeg hij aan Isaï: “Zijn dat al uw jongens?” Hij antwoordde: “Alleen 
de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.” Toen zei Samuël tot Isaï: “Laat die dan halen, want 
we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.” Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had 
mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: “Hem moet gij zalven: hij is het.” Samuël 
nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest 
van de Heer vaardig over David. 
 
Evangelie volgen Johannes  (4, 12-23) 
 
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Zijn leerlingen 
vroegen Hem: "Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?" 
Jezus antwoordde: "Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten 
in hem openbaar worden. Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte met het 
speeksel slijk, 
bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: "Ga u wassen in de vijver van Siloam," 
- wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. 
Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: "is dat niet de man, die 
zat te bédelen?" Sommigen zeiden: "lnderdaad, hij is het." Anderen: "Neen, hij lijkt alleen maar op 
hem." Hijzelf zei: "Ik ben het." 
 
Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had 
gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, 
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hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: "De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik 
waste mij en ik zie." Toen zeiden sommige Farizeeën: "Die man komt niet van God, want Hij 
onderhoudt de sabbat niet. Anderen zeiden: "Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen 
doen?" Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: 
"Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?" Hij antwoordde: "Het is een 
profeet." 
 
Zij zeiden daarop: "in zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen ?" 
Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem 
aantrof, zei Hij: "Gelooft ge in de Mensen-zoon?" Hij antwoordde: "Wie is dat, Heer? Dan zal ik in 
Hem geloven." Jezus zei hem: "Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt." Toen zei hij: " Ik 
geloof, Heer." En hij wierp zich voor Hem neer. 
 
 

Overweging 
 

Blind werd hij geboren. Nog nooit had hij de zon gezien of het gezicht 
van zijn moeder. De zuilen van de tempel had hij alleen maar betast. Hij had 
geen beeld van de bergen, de bloemen, de bomen en evenmin van de zee, 
de sterrenhemel of van een spelend kind. Zij geboorte was een bittere 
tegenvaller voor zijn ouders geweest, een groot verdriet. En wat het nog erger 
maakte: er werd gefluisterd dat het allemaal hun schuld was. Zij hadden vast en zeker 
gezondigd, dat zij met dit blinde kind waren gestraft. Zo’n ongeluk treft een mens niet 
zomaar! Een vak leren kon de blinde jongen niet. Met bedelen verdiende hij de kost.  

Jezus zag hem in het voorbijgaan. Jezus zag hem. Jezus ziet wat God ziet, en God 
ziet altijd de mensen die in het donker zijn. Jezus plaatst de blinde in zijn licht, in Gods 
licht.  Jezus ziet wat God ziet. En in de eerste lezing horen we al dat God niet ziet zoals 
mensen zien. God ziet de mensen naar het hart en dat is wat Jezus ook doet. Hij ziet de 
blinde en geeft hem het licht in de ogen terug. 

Wij mensen zijn vaak erg selectief in wat wij willen zien of horen. Soms denken wij 
in onze arrogantie dat wij alles zien en weten, terwijl we eigenlijk blind zijn en doof. Zonder 
na te denken oordelen we over een ander, plaatsen mensen in een bepaald hokje, lopen 
we de ander voorbij alsof we hen niet zien. We schrijven hen af. We doen het zonder echt 
te weten wat er in een mens omgaat. 

Die verslaafde, die had gewoon van die zooi moeten afblijven. Die zieke stelt zich 
aan! Alle buitenlanders zijn slecht! Oudjes kunnen nou eenmaal niet meer over zichzelf 
beslissen! Het is haar eigen schuld dat ze zo dik is! Die armoede, dat hebben ze aan 
zichzelf te danken. Die blindheid, dat is gewoon een straf van God! En zo blijven mensen 
in de duisternis, omdat wij hen niet echt zien of horen. Wij maken ons druk, of mensen wel 
voldoen aan onze regels en wetten en zijn zo ziende blind en horend doof. 

Jezus opent ons vandaag de ogen en oren. Hij laat ons alles zien en horen, in zijn 
licht. Wanneer wij als gelovigen in dat licht gaan staan, dan zijn wij ook in staat het duister 
te zien, mensen in het duister te zien. En dat maakt ons verantwoordelijk. Als je wil leven 
in het licht van Jezus, in het licht van God, u, jij en ik, dan moeten we trouw zijn aan de 
waarheid, aan gerechtigheid, aan onze medemens. Dan zijn er geen gemakkelijke 
oplossingen. Dan kun je je ogen niet meer sluiten voor de duisternis in jezelf en om je 
heen. 

Jezus laat zijn leerlingen, laat de schriftgeleerden, laat ons zien, dat wij met het licht 
van ons hart moeten kijken. Een mens in nood gaat vóór de wet, dat je niet mag werken 
op de Sabbat. Een mens is immers veel belangrijker dan die wet. Jezus tekent ook nog 
protest aan tegen de gedachte dat ziekte of een gebrek veroorzaakt wordt door zonde van 
de betreffende persoon of zijn ouders. ‘De echte zonde van de mens’, zegt hij, ‘is, dat zij 
kiezen om blind te zijn.’ 
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Het is zo gemakkelijk om je ogen en oren te sluiten voor onrecht, pijn en verdriet. 
Als wij echt willen leven naar Gods hart, als wij echt willen leven in het licht, dan zullen we 
ogen en oren moeten openen, dan zullen we onze oordelen moeten opschorten, dan 
zullen we echt naar die ander moeten gaan luisteren met ons hart. Gemakkelijk is het 
zeker niet. Dat zien we wel aan die blindgeborene, die uit de tempel wordt geworpen, 
omdat hij gelooft in Gods licht. Maar we worden er wel sterker van. Licht, immers, geeft 
mensen de kracht om te groeien, te groeien naar God toe. Het ware licht van God, is dat je 
andere mensen nieuwe kansen geeft, hen opneemt in het licht van God. Dat is ware 
genade. 
 
Ik wil u tenslotte nog een kleine anekdote meegeven. 
 
`Een indiaan bezocht zijn blanke vriend in de stad. Toen ze over een druk plein liepen 
pakte de indiaan zijn vriend plotseling bij de arm: ‘Stil eens. Hoor jij wat ik hoor?’ ‘Alles wat 
ik hoor is verkeer en de stemmen en voetsappen van al die mensen,’ zei de blanke 

stedeling. ‘Ik hoor een krekel ergens hier in de buurt tsjirpen,’ zei de 
indiaan. ‘Die zijn hier niet,' ze’ de blanke man, ‘en zeker hoor je ze niet 
door al die herrie.’ Toen liep zijn vriend naar een huis dat met klimop 
was begroeid. Hij haalde voorzichtig een tak ervan weg en daar zat 

inderdaad een krekel te tsjirpen. ‘Jullie indianen hebben nu eenmaal een beter gehoor dan 
wij,’ verontschuldigde de stedeling zich. Lachend schudde de indiaan zijn hoofd en zei: ‘Ik 
zal je bewijzen dat dat niet zo is.’ Toen nam hij een mintje uit zijn zak en gooide dat over 
de straat. De voorbijgangers keken op, ondanks al het verkeerslawaai. En de indiaan zei: 
‘Het geluid van dir geld was niet luider dan dat van een krekel. Maar toch hebben veel 
mensen het gehoord. de oorzaak ligt voor de hand: mensen horen alleen wat hun hart 
horen wil.’ (uit: Midden Onder U, Werkkatern 7, blz. 24) 

 
 

Voorbede 
 
Goede God, U ziet ons mensen naar het hart 
en uw Zoon Jezus leert ons zien met nieuwe ogen. 
Wij brengen al onze gebeden in uw Licht…. 
 

Bidden wij voor hen  
die verantwoordelijkheid dragen in de Kerken.  
Dat zij het nodige respect aan de dag leggen  
voor de eigenheid van eenieder  
en dat ze mensen mogen bemoedigen  
en stimuleren in de groei van hun geloof.  
 
Bidden wij voor regeringsleiders.  
Dat zij mogen zien en inzien  
wat deze wereld werkelijk ten goede komt  
en dat het welzijn van alle mensen hen ter harte mag gaan.  
 
Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap.  
Dat wij elkaar niet uit het oog verliezen,  
maar oog en oor hebben voor de diepste noden van onze medemensen.  
Dat wij niet vergeten dat God ons tegemoet blijft komen  
in eenvoudige mensen.  
 



8 

 

Bidden wij voor onszelf.  
Dat we blijven openstaan voor God in ons leven  
en dat we bereid zijn  
onze medemensen te zien met de ogen van Gods hart.  
 
Bidden we voor alle mensen die ziek zijn,  
geestelijk en lichamelijk, 
om levensmoed en lieve mensen om hen heen. 
En bidden we voor al onze dierbare overledenen, 
dat zij geborgen mogen zijn in Gods liefde en licht. 
 
God, bron van licht en leven, 
U laat ons zien wat goed is en waar. 
Verhoor onze gebeden, 
bouw ons op tot mensen in wie uw liefde woont, 
en geef ons vrede, 
deze dag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen 
 
 
  

* Voor de kinderen… 

 
 

Navertelling Johannes 9,1-41 
 

De blinde gaat zien 
 
Onderweg zag Jezus een man die blind geboren was. Hij spuugde op de grond en maakte 
op de grond een beetje modder. Die modder smeerde Hij op de ogen van de man. Toen 
zei Hij tegen de blinde: “Ga naar de vijver van Siloam en was je daar.” De man liep naar 
de vijver en toen hij zich gewassen had kon hij weer zien. 
 

Iedereen was verbaasd. “Ben jij het wel echt?” vroegen 
ze. En toen hij ‘ja’ zei, vroegen ze: “Wie heeft jou dan 
beter gemaakt?“ En de man vertelde wat Jezus had 
gedaan. 
Omdat Jezus de blinde beter had gemaakt op een 
sabbat, de rustdag waarop je niet mag werken, 
brachten de mensen de man bij de Farizeeën. Die 
wilden precies weten wat er was gebeurd. En weer 
vertelde de man zijn verhaal. Maar nu wilden ze niet 
geloven dat hij blind was geweest. Daarom gingen ze 
naar zijn ouders toe. “Was uw zoon wel echt blind?”, 

vroegen ze aan zijn vader en moeder. “Ja”, zeiden ze. “Wie heeft hem dan beter 
gemaakt?” “Nou, zeg,” zeiden zijn ouders, “dat moet je ons niet vragen. Onze zoon is geen 
kind meer, vraag het maar aan hem.” En weer gingen de Farizeeën naar de man toe en 
vroegen hem: “Wie heeft dit gedaan?” De man werd ongeduldig en zei: “Dat heb ik jullie 
allang verteld. Jezus heeft me beter gemaakt.” Toen werden de Farizeeën boos. “Hij had 
je niet beter mogen maken op de rustdag”, zeiden ze. ”Ach,” zei de man, “ik was blind. 
Jezus heeft mijn ogen geopend. Het kan toch niet anders, of Hij heeft dat gedaan met de 
hulp van God.” Dit maakte de Farizeeën zó boos dat ze tegen de man zeiden dat hij niet 
meer in de synagoge mocht komen. Toen ging de man naar Jezus toe en zei dat hij Jezus 
voortaan zou volgen. En Jezus zei: “Sommige mensen hebben goede ogen, maar zien 
toch niet wat echt belangrijk is, andere mensen zijn blind en zien het heel goed.” 
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Spelletjes:  
 
Blindemannetje 
Met jongere kinderen is het spelen van blindemannetje ook een goede manier om het Bijbelverhaal 
dichterbij te brengen. Bind een van de kinderen een blinddoek voor, laat alle kinderen een plaats in 
de ruimte innemen, en vraag het geblinddoekte kind om een speciaal kind te vinden. Bv. Een 
meisje dat herkend kan worden aan haar paardenstaart. 
 

Wie heeft het gedaan? 

Een van de kinderen gaat de gang op.De andere kinderen 
zitten in de kring. Er wordt afgesproken dat één van de 
andere kinderen steeds een nieuwe houding aanneemt, 
(benen over elkaar, vinger bij de neus etc.) en de anderen 

hem of haar daarin volgen. Het kind dat op de gang stond moet raden wie die aanstichter is. Speel 
het een paar keer, zolang het leuk is. 
 
Gebed om goed te luisteren 
 
Goede God, 
wij vieren vandaag de vierde zondag van de Veertigdagentijd; 
een tijd om stil te staan, 
een tijd om in onszelf te keren, 
een tijd om ons te bezinnen. 
Wij bidden U dat we eerst goed luisteren 
als mensen ons iets vertellen, 
ook als we het moeilijk vinden om het te geloven. 
Help ons zonder vooroordelen te luisteren naar elkaar. 
Amen 

 
 
* Gedachten van parochianen…      
 
 

Heb je naasten lief, maar dan ook álle naasten… 
 

Het is zo gemakkelijk als wat: volg met volle overtuiging de aanlokkelijke moderne weg 
van het ultieme gemak waartoe het nieuwe digitale tijdsbeeld ons onophoudelijk 
aanspoort. Dan slijpt het nog nooit eerder in de geschiedenis plaatsgevonden 
gemaksbestaan zó hecht en blijvend in onze geest dat we er nooit meer buiten kunnen: 
het alles sturende, alles wetende, alles berekenende, vastleggende mobieltje als voorgoed 
onmisbaar vervangbrein. En dan al die andere al stevig ingeburgerde gemakken als lift, 
draaideur, e-bike (korte Engelse termen en nog erger afkortingen!), onmiddellijke 
thuisbezorging van het geringste wissewasje, op verre afstand de cv, koffieapparaat en 
huiskamerlicht instellen, dig. agenda die je met zijn doorlopende attentieseintjes nooit 
meer met rust laat, kerk-streaming in plaats van menselijk contact met pastor en 
medekerkgangers en nog oneindig veel meer aanlokkelijke easy-to-do- (nót-to-do!) 
dingetjes en je bent in de verste verte niet meer in staat om nog echt je geloof te beleven, 
om nog enigszins de lessen van eeuwigdurende waarde in praktijk te brengen die Jezus 
zelf ons in gebed, parabels en vieringen keer op keer voorhoudt. Te moeilijk allemaal, iets 
van heel vroeger. Dan wordt niet ieder ander, maar dan ben je zelf het egocentrum van de 
wereld, een soort aarde leegplukkende toerist. Doet dan niet denken aan de door 
impulsen gedreven belevingswereld van de dieren?  
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Onze bisschop Ron van den Hout die natuurlijk diep gelovig is begrijpt het. In een mooie 
preek tijdens de viering een week of wat geleden in de Franeker Fransiscuskerk had hij als 
allerminst gemakkelijk onderwerp het uw naasten als uzelf liefhebben. Dat betekende ook: 
uw vijanden liefhebben als uzelf. En bidden voor wie je vervolgen. Ja, dat wisten we 
allemaal wel, maar wie van ons was daarvoor in staat? Stil zaten we te luisteren, 
misschien wel in de ijdele hoop dat de alwetende bisschop ergens wel een uitwegje in de 
wel heel erg zware opdracht kon aanwijzen. Want neem nou al die gewetenloze dictators 
die in wel niet hoeveel landen en werelddelen alles vertrappen wat in hun hebberige 
blikveld komt? Maar hoe we ook luisterden, maar nee hoor, het verlossende woord kwam 
niet. Hoe moest dat liefhebben nou te rijmen zijn met die miljoenen zware wapens en 
granaten die de nog vrije mens in toenemende mate naar het actuele oorlogsgebied zo 
dicht bij ons toestuurt? Is dat toch echt wel de weg die wij hebben te gaan om onze 
vrijheid te behouden? En trouwens: zijn we die vrijheid die zo makkelijk misbruikt wordt 
eigenlijk wel waard? En hoe moet het met de rigoureuze  klimaatafbraak daar  aan het 
front? Heel moeilijk allemaal, met als enige morele oplossing: bidden, veel bidden om 
vrede en terugkerend verstand (als dat er ooit is geweest) bij de meedogenloze aanjager 
van al die ellende daar. Met als slot een geldelijke bijdrage,  voor zover onze te plannen 
vakantiereis naar de andere kant van de wereld dat toelaat.  
  
Nee, dat werd niks, dat vijanden liefhebben. Ja, wie dat wel kon, dat was Titus Brandsma, 
maar die is uiteindelijk ook heilig verklaard. Toch kwam er een verhelderende gedachte in 
me op, een spiritueel vlammetje zeg maar, van de Heilige Geest. Wat de bisschop niet 
heeft aangeroerd en wat ik hierbij even wil aanroeren is het simpele feit dat we niet alleen 
blij mogen zijn ons leven van God te hebben gekregen, maar tegelijk ook onze talenten. 
Wat een overweldigende gave! Het is in alle simpelheid meer, veel meer dan het ons 
persoonlijk meegegeven gereedschap waarmee God ons aanspoort de aarde te 
vervolmaken. Niet tot aan ons pensioen, maar zo lang we maar kunnen, tot de laatste dag 
van ons leven. Het is onze taak om onze talenten, hoe simpel of hoe hoogdravend ook, in 
feite de liefhebberijen die ons vanaf onze jonge jaren volledig vervullen meer en meer te 
ontwikkelen om ook voor anderen te gebruiken. Niet om op duivels-dictatoriale wijze 
macht, aanzien, of geld te verwerven, maar om werkelijk iets van jezelf naar anderen uit te 
stralen om die in hun ziel te raken.  Dan word je niet alleen zelf, maar maak je ook de 
ander gelukkig. En daar zit vanzelf vriend én vijand onder! Me dunkt, is dit geen ideale 
aanzet om werkelijk elk ander lief te hebben? 
 
Wim van Bussel, Franeker  
 
 

* Vanuit het bisdom, andere kerken en de wereld…   

 
 

Katholiek Nederland gaat op pelgrimage in het Jubeljaar 2025 

 
De Nederlandse bisschoppen willen in het Jubeljaar 2025 met gelovigen uit alle zeven 
bisdommen op bedevaart naar Rome. Het Landelijk Platform Bedevaarten kondigt daarom 
aan dat er in de periode van 26 april tot en met 4 mei 2025 een Nationale Bedevaart 
georganiseerd wordt. 
“Het programma is nog onder constructie”, vertelt Freek van Genugten, die namens het 
bisdom Den Bosch lid is van het Landelijk Platform Bedevaarten. De aankondiging is 
alvast een soort “save-the-date”, legt hij uit. “Iedereen weet dat je niet voor niets naar 
Rome kunt. Overnachtingen, vervoer, het programma, het kost allemaal geld. Mensen 
kunnen hier nu al vast voor sparen.”  
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Het is niet de eerste keer dat katholiek Nederland gezamenlijk de Eeuwige Stad bezoekt in 
een Jubeljaar. In 2000 en 2016 pelgrimeerden zo’n tweeduizend Nederlandse pelgrims 
samen. 
 
Het logo van het Jubeljaar 2025. CNS 

Het is voor het eerst dat het Landelijk Platform 
Bedevaarten een nationale bedevaart in het 
Jubeljaar organiseert. De bisschop-referent voor de 
bedevaarten, hulpbisschop Herman Woorts, richtte 
het platform in juli 2021 op om het pelgrimeren te 
stimuleren en te ondersteunen. Een afgevaardigde 
uit elk van de zeven bisdommen is lid van het 
platform. 
Het platform heeft heel bewust voor de meivakantie 
gekozen: “Het is de enige vakantie die voor heel 
Nederland geldt. Dit geeft gezinnen en scholieren 
ook de gelegenheid om mee te gaan.” 

 
Of er veel mensen geïnteresseerd zijn, weet hij nog niet. “Het is mooi om met de hele 
Nederlandse Kerk, in de volle breedte, naar Rome te gaan. Om door te gaan op het 
Jubeljaarthema ‘Pelgrims van Hoop’, mag ik alleen maar hopen dat er veel belangstelling 
voor is.” 
 
(Bron: katholiek nieuwsblad) 

 
 

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd  
in relatie tot het Synodaal Proces 
 

Op 22 februari a.s. is met Aswoensdag de Veertigdagentijd van 2023 begonnen. Paus 
Franciscus geeft in zijn boodschap twee tips om deze vastentijd goed te beleven. Hij legt 
verband tussen het doel van de Veertigdagentijd en het proces van de Synodale Weg, dat 
vorig najaar door de paus wereldwijd op gang is gebracht door raadpleging van leken, 
priesters en bisschoppen in elk bisdom ter voorbereiding van de bisschoppelijke synode in 
Rome komend najaar. Bij zowel de Vastentijd als de Synodale Weg is sprake van 
persoonlijke en kerkelijke bekering. 
 
De paus verduidelijkt dit in een meditatie over de Gedaanteverandering van de Heer op de 
berg Tabor. Deze passage in de evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas leest de Kerk 
jaarlijks op de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Paus Franciscus schrijft dat de 
Veertigdagentijd ons uitnodigt om “in het gezelschap van Jezus ‘een hoge berg’ te 
beklimmen en als Gods heilig volk een speciale ervaring van ascese te beleven. De 40-
dagen vastentijd is bedoeld om “ons gebrek aan geloof én onze weerstand te overwinnen 
om Jezus te volgen op de weg van het kruis” aldus de paus. Dat vereist op reis gaan zoals 
voor een bergtocht: inspanningen, offers en concentratie zijn vereist. Deze benodigdheden 
zijn ook belangrijk voor de synodale reis van gelovigen en kerkleiders. 
 
Gedaanteverandering 
 
De beklimming van de berg Tabor mondt uit in de Gedaanteverandering van Jezus voor 
het oog van zijn leerlingen. De goddelijke schoonheid van dit visioen overtreft alles. De 



12 

 

paus legt hier een verband met de Synodale Weg. Een proces dat soms zwaar is, maar op 
het einde wacht iets schitterends. 
Naast Jezus verschenen op de berg Tabor Mozes en Elia, vertegenwoordigers van de wet 
en de profeten. Het nieuwe van Jezus is de vervulling van het Oude Verbond tussen het 
Joodse volk en God. Ook dat gegeven verbindt de paus met de synodale weg: “De 
synodale weg is geworteld in de traditie van de Kerk, maar zij staat open voor 
vernieuwing” zo benadrukt hij. De Traditie is ook een bron van inspiratie om nieuwe wegen 
zoeken. De Synodale Weg vermijdt daarbij echter de verleidingen van enerzijds 
onbeweeglijkheid: Traditie verhindert vernieuwing. En anderzijds de verleiding van het 
geïmproviseerd experiment: vernieuwing raakt los van de Traditie. 
 
Twee middelen 
 
Bij zowel de vastentijd als het synodaal proces gaat het om verandering op persoonlijk en 
kerkelijk niveau. Het model voor die verandering is de Gedaanteverandering van de Heer 
die wordt voltooid met het Paasmysterie van de opstanding. Paus Franciscus noemt twee 
middelen om met de Heer de berg te beklimmen en het doel te bereiken. 

De eerste is het lezen van de Schrift en luisteren naar de 
Heer die daarin spreekt. De Heer spreekt in het Woord van 
God dat de Kerk aanbiedt in haar liturgie. Aan hen die niet 
dagelijks de mis kunnen bijwonen, adviseert de paus om de 
dagelijkse lezingen toch te overwegen, eventueel met behulp 
van internet. “Daarnaast spreekt de Heer tot ons door onze 
broeders en zusters, en vooral zij die in nood verkeren” aldus 

paus Franciscus. Dit wederzijds luisteren, naar het Woord van God en van de medemens, 
is essentieel voor de stijl van een synodale Kerk. 
Ten tweede zegt paus Franciscus “niet te vluchten in een vorm van religiositeit die het 
zoekt in buitengewone gebeurtenissen en dramatische ervaringen uit vrees voor de 
dagelijkse realiteit.” De vastentijd is geen doel op zich, maar “een manier om ons voor te 
bereiden om het lijden en het kruis van de Heer te beleven met geloof, hoop en liefde en 
zo bij de verrijzenis te komen.” Dat geldt ook voor de synodale weg van gelovigen en 
priesters. “Als God ons de genade van krachtige momenten van gemeenschap geeft, 
moeten we niet denken dat we er al zijn. We moeten telkens terugkeren naar de vlakte en 
daar arbeiders van synodaliteit zijn”, aldus de paus. 
 
(Bron: Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
 
 
 


